
1 
 

ARCHIEF  DE  BOOIJ  
Deel 5 
 
Inhoud: 

Hoofdstuk 23  
Tom de Booij Dagboeken 1954-1969 

1954ééééééééééééééééééééééééééééééééééé.2 
1955ééééééééééééééééééé..ééééééééééé.. ééé   17 
1956éééééééééééééééééééééééééééééééééé....28 
1957éééééééééééééééééééééééééééééééééé....85 
1958éééééééééééééééééééééééééééééééééé..110 
1959éééééééééééééééééééééééééééééééééé..118 
1960éééééééééééééééééééééééééééééééééé..124 
1961éééééééééééééééééééééééééééééééééé .134 
1962éééééééééééééééééééééééééééééééééé..142 
1963éééééééééééééééééééééééééééééééééé..238 
1964éééééééééééééééééééééééééééééééééé..253 
1965éééééééééééééééééééééééééééééééééé..265 
1966éééééééééééééééééééééééééééééééééé..283 
1967éééééééééééééééééééééééééééééééééé..293 
1968éééééééééééééééééééééééééééééééééé..313 
1969ééééééééééééééééééééééééééééééééé.    .342  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1954 

Begin januari kan ik intrekken in een grote beneden kamer in het huis van de beeldhouwer Hildo 
Krop en zijn vrouw geboren Sleef en dochter Helen op Amstel 57. Ideale ligging met een 
prachtig uitzicht op de Amstel en de Magere Brug. Een wandeling van nauwelijks 10 minuten om 
op mijn werk te komen het Geologisch Instituut Nieuwe Prinsengracht 130. Met veel moeite was 
het ons gelukt eind vorig jaar om haar te overtuigen dat mijn aanstaande vrouw in komende 
maand maart bij mij zou komen wonen. Voor onze deur is het laden en lossen van kleine 
vrachtschepen een zeer interessant schouwspel. De zonsondergangen zijn ook feeëriek mooi.  

 

De Amstel. Het derde huis van rechts is Amstel 57 waar ik een grote beneden kamer heb gehuurd (zie kruisje) 

 

De beeldhouwer Hildo Krop, de eigenaar van Amstel 57 waar ik een kamer heb gehuurd 

In de maanden voor mijn huwelijk driftig gewerkt aan de afronding van mijn  dissertatie over 
mijn geologische kartering in Corsica. Mijn werkkamer is in het Geologisch Instituut aan de 
Nieuwe Prinsengracht 130. Op het schiereiland dat wordt begrensd door de Roetersstraat, de 
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Nieuwe Achtergracht, de Nieuwe Prinsengracht en de Plantage Muidergracht werd in de jaren 
1934ð1935 een nieuw gebouwd laboratoriumcomplex in gebruik genomen. Het bestond uit een 
aantal aantrekkelijke en statig ogende gebouwen in een Amsterdamse School-achtige bouwstijl. 
Het is interessant om te zien wie van deze veranderingen al of niet profiteerden. Degene die 
misschien wel het meeste voordeel had van de nieuwe faciliteiten was de geoloog H.A. Brouwer. 
Brouwer was heel jong als hoogleraar verbonden aan de Technische Hogeschool te Delft. Het 
was vooral te danken aan burgemeester Willem de Vlugt dat hij naar Amsterdam werd gehaald. 
Gebruikmakend van aanbiedingen uit de VS en uit Utrecht wist hij te bereiken dat hij in 1934 in 
het nieuwe complex op het Roeterseiland een luxueus ingericht instituut kon betrekken. Het is 
opmerkelijk dat dit midden in de crisistijd dit Instituut werd gebouwd. Het toeval wil dat bij  
ingang van het Instituut een beeldje staat van Hildo Krop, de man waarvan ik een kamer had 
gehuurd. Het beeldje is een vulkaantop waar  een duifje langs vliegt om zijn snavel te slijpen. Wat 
grote indruk op me maakte  is de uitleg van dit beeldje,  die professor Brouwer mij heeft verteld.  
Als de vulkaan door de duif - die eens per jaar er langs vliegt - geheel en al wordt weggeslepen is 
een seconde van de eeuwigheid voorbij. Zo wist hij ons het geologisch tijdsbesef bij te brengen. 
Een ander voorbeeld hiervan  was, dat Brouwer ons tijdens een geologisch excursie vroeg om 
onze hand op het scheidingsvlak te leggen van twee aardlagen, die een miljard jaar verschilden in 
ouderdom. We moesten dan ook onze ogen dicht doen terwijl Brouwer zei " nu voel je wat 1 
miljard jaar is".  

 
Geologisch Instituut Nieuwe Prinsengracht 130 op het Roeterseiland, waar ik  in de periode van 1942 tot 1970 
werkzaam ben geweest  

Adrienne gaat 3 januari weer naar Parijs. In de tijd voor het huwelijk heb ik een groot conflict 
met mijn schoonouders over kerkdienst tijdens het huwelijk.  Ik schrijf hier over aan Adrienne 8 
januari: Ik zal je bij terugkomst wel vertellen waarom ik een beetje dégouté van de hele zaak was. 
Onze liefde staat hier gelukkig helemaal buiten want in mijn diepste binnenste weet ik zo héél 
zeker dat jij mijn vrouw zal zijn, maar dit grote geluk wordt op soms hele nare wijze verstoord  en 
we weten gelukkig waar de oorzaak  zit. Het gesprek met de dominee  is zeer goed verlopen. 
(Toen Adrienne 18 werd is ze aangenomen door Ds J.F. van Royen van de Remonstrantse 
gemeenschap). Hij was het geheel en al met me eens met de religieuze kring.  Een 
huwelijkswijding zal plaats vinden in  de Religieuze kring luidt de annonce. In het gebouwtje 
houdt Ds van Royen een toespraak (in jacquet) verder muziek  ( het werden de liederen  88:1, 
235: 1, 105: 1 en 4) stuk uit de bijbel voorlezen en voor jou de zegen want daar zou je toch wel 
opgesteld zijn om die mee te krijgen. Achter deze hele zaak staat hij geheel met zijn gehele hart 
en overtuiging en wij ook! alleen niet zo zeer de schoonouders, maar a.s maandag gaan ze naar 
hem toe en dan zal er wel een woordje gesproken worden. De kogel is door de kerk (of liever 
gezegd geen kerk!). 
Diepe verslagenheid op Borgerweg 5. Op 14 januari schrijf ik aan Adrienne over  het conflict 
met mijn as. schoonouders: Zoals je van je  ouders gehoord zult hebben de zaken zich nogal 
toegespitst. Ondanks het gesprek hetgeen ze met dominee hebben gehad, zijn ze er van overtuigd 
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dat ik alleen maar aan me zelf denk en dat ik het niet voor jou over heb om in de kerk te trouwen. 
Daarbij komt komen de andere grieven: de kamer op Amstel, vaststellen huwelijksdatum,  
huwelijksreis steeds weer naar voren. Nu zijn er voor de toekomst 2 mogelijkheden (en geen 
andere  helaas). 1e  Dat in een gesprek met je ouders nu eens alles uitgepraat wordt en dat ze 
mijn  houding (al hoeven ze het te begrijpen) aannemen voor wat het is en dus respecteren en 
niet verguizen tegen familie, melkboer etc . Hierna staan we dus alhoewel verschillend van 
instelling en opvoeding toch met een gemeenschappelijk doel : nl om de bruidstijd zo plezierig 
mogelijk te laten verlopen. Elkaar dus te nemen zelfs in het diepste tegenstrijdige punt de basis 
van elke goede verhouding. Hierbij zullen ze dus afstand moeten doen om zich  met de zaken te 
bemoeien zoals huis en onze plannen voor huwelijksreis etc. 2e Daar ze na het gesprek noch 
steeds aannemen dat ik alles doe van uit me zelf gerekend en dat ik het niet over heb voor mijn 
vrouw etc. Indien dit  het geval zal zijn mogen blijken (wat ik van harte hoop dat het nooit zo ver 
zal komen).  Een sterk verkoelde houding daarbij geen enkele materiele hulp te kunnen 
accepteren. Want het is zoals je begrijpt onmogelijk om iets van mensen aan te nemen als deze 
veronderstellen, dat ik alleen egoïstisch door mij wordt bekeken en dit ook tegenover andere 
mensen (familie etc ) zullen uiten. Dit klinkt misschien wel allemaal erg scherp in je oren ,maar dit 
is de enige mogelijkheid want anders krijgen we nog veel meer ellende en zal onze verhouding er 
ook sterk aan lijden. Bij je terugkomst moeten we de zaken dus scherp stellen want ik wens niet 
meer gekleineerd te worden en steeds verwijten te horen van allemaal dingen die absoluut niet 
juist zijn.  Ik ben zeer gedecideerd in mijn houding en er moet dus een uiteindelijke oplossing 
komen voor we bruidstijd beginnen, anders is het een niet te overzien ellende. Het zit me 
ontzettend hoog en gelukkig staat hier boven onwankelbaar (hoewel er wel flinke aanvallen door 
anderen op worden gedaan ) onze grote liefde. 

16 januari schrijft Adrienne o.a  Ik heb je brief aan mijn ouders voorgelezen waarop Mammie's 
eerste reactie was: "Hoe weet Tom in hemelsnaam, hoe onze houding tegenover hem is na ons 
gesprek met de dominee daar ik hen daarna niet meer heb gesproken". Dus concludeerde zij er 
uit  dat jouw moeder na het 30 min lange gesprek door de telefoon jou zoiets dergelijks heeft 
moeten vertellen. Wat mijn Moeder jouw Moeder toen verteld heeft was precies zoals zij weer 
over dacht d.w.z dat haar lieve dochter niet in de kerk zou trouwen (wat jou Moeder volkomen 
begreep), maar zij zich hierbij volledig bij neer zou leggen, daar zij weet dat ik erop gesteld ben 
op die dag iemand naast me te  hebben, die er voor 100% bij is. Ik heb nu toch van zelf uit 
Pappie's eigen mond gehoord dat hij de laatste zal zijn die kwaad zal spreken over zijn a.s 
schoonzoon, maar als men hem vraagt wat hij denkt over het doorgaan van jouw expedities dan 
zegt hij natuurlijk wat hij ervan denkt, dus het niet zo leuk te vinden ter wille van mij, maar dat is 
toch geen kwaadspreken van anderen? Jij hoort altijd van derden hoe de mensen over je denken 
en je weet heel goed dat de boel dan altijd verdraaid wordt en dan verkeerd uitpakt. Adrienne 
schrijft verder  in de brief enkele verstandige dingen : "Ik raad je dus nu ten sterkste aan omdat 
vreselijke gevoel wat je op het ogenblik hebt in je hebt te laten varen en van  mij te accepteren dat 
ze zich bij deze hele kerkgeschiedenis volkomen hebben neergelegd. Je bent zeer gedecideerd in 
je houding, schrijf je maar moet je dit ook dit eens een beetje laten gaan want anders ben je veel 
te gespannen en loopt het op niets uit en zie ik bij mijn terugkomst een lieve man, in plaats van 
een keiharde ! Lees verder dat je een officieel gesprek wilt hebben och lieverd wat blaas je de boel 
weer op neem het niet allemaal zo zwaar.  Vergeef me als ik ook te scherp ben geweest maar het 
is voor ons beiden bestwil. Lieverd ik houd veel van je etc" 
 
Nu komt de bruidstijd. Adrienne is de 20ste januari uit Parijs teruggekeerd om alle 
voorbereiding van het huwelijk te treffen .   
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3 generaties de Booij, Vader (55 j) en Grootvader Han ( 76 j) komen Tom ( 29 j) bezoeken op Amstel 57 

.Woensdag 3 februari  heb ik de elfstedentocht gereden. Om 6.30 gestart en 11 uur later om 
17.30 reed  ik in Leeuwarden binnen  Het is geen zware tocht geweest, goed ijs heel wat anders 
dan de tocht in 1947.  

  
Links: Op weg naar Leeuwarden tijdens de elfstedentocht op 3 februari. De tweede van links is Tom de Booij. 
Rechts:  Rustpauze op een bank in en koek en zopie. (Zoepie komt van soopje, een slokje of borreltje) 
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In de tijd voor het huwelijk heb ik vele lezingen gegeven.  Het houden van lezingen is zeer 
inspannend en soms zenuwslopend, vooral als de apparatuur het begeeft. De grootste 
nachtmerrie heb ik gehad toen ik op de Amstel 57 aan mijn dissertatie werkte en gebeld werd aan 
het begin van de middag  door mijn impresario Bottenheim. Hij zei"  Waar blijf je. Ik zit hier in 
Utrecht met een zaal, vol kinderen in de stadschouwburg in Utrecht". Tot overmaat had ik in de 
ochtend voor een lezing in Amsterdam voor het Gasbedrijf  mijn apparatuur al had opgezet. 
Eerst moest ik dus  naar het gasbedrijf om mijn spullen op te halen om daarna naar Utrecht te 
racen. Het was inmiddels een paar uur later. De kinderen waren zolang gehouden met een 
tekenfilmpje. Ik heb toen nog een van  onze film kunnen laten  zien. Uit gerekend was het een 
lezing die door de burgemeester van Utrecht Jhr de Ranitz was geregeld en een honorarium van 
maar liefst 1000 gulden in het vooruitzicht was gesteld. We hebben uiteraard niets gekregen. 
Daarna weer snel terug naar Amsterdam om met een zgn fris en vrolijk gezicht weer een lezing te 
geven. Het was chique van Bottenheim  dat hij mij die avond geassisteerd. 

Een ander voorbeeld van een nachtmerrie van een lezing die ik samen met Kees Egeler  op Paleis 
Soestdijk voor Koningin Juliana en Prins Bernhard heb gegeven. Eerlijkheidshalve moet ik 
zeggen, dat mijn herinnering te kort schiet of het voorval de eerste keer of de tweede keer heeft 
plaats gevonden.  We hebben namelijk zowel over onze eerste Andes expeditie van 1952 als de 
tweede expeditie in 1956 een lezing op Soestdijk gegeven. De keer dat het mis ging was als volgt. 
De Koningin vroeg ons snel met de lezing te beginnen omdat ze nog de uitslag van de 
verkiezingen wilde zien. Voor de pauze  projecteerden  we de kleurendia's.  Bij het inschakelen 
van de diaprojector ging de lamp kapot, zo ook onze reserve lamp. Het was een heel gedoe om 
vanuit het Paleis de fotowinkel Van Zandvoort te bellen om te vragen of hij met een diaprojector 
zou willen komen. Prins Bernhard stelde voor om dan maar eerst de film te start.  Ze hadden op 
het Paleis wel een filmprojector, die werd bediend door de heer Meier. Zo zei de Prins met zijn 
typisch "Starten maar de film Meier". Zo konden we na de film alsnog met de projector van de 
Van Zandvoort de dia's laten zien. Toen ik nog een keer bij Van Zandvoort langs ging, vroeg ik 
hem : " waarom hebben ze wel een film maar geen diaprojector". Hij zei toen:  "dat vonden ze te 
duur"  

Wel merkwaardig vond ik dat prins Bernhard een glas gevuld met jenever aan de Koningin gaf 
tijdens de lezing. Of daar verband was met het feit dat de Koningin grote problemen had met de 
Hofmans affaire is zeer speculatief. Hoe kwam de Koningin aan de gebedsgenezeres Greet 
Hofmans. De Koningin had tijdens de zwangerschap  mazelen gekregen. Hier ten gevolge kreeg 
haar dochter Marijke een oogkwaal . Prins Bernhard was op de jacht vergezeld geweest met de 
oom van mijn vrouw Attie van Riemsdijk, de broer van mijn schoonmoeder. Bernhard vroeg 
hem of hij iemand wist die haar vrouw kon helpen in haar gewetensnood. Hij heeft toen 
aanbevolen zijn zwager van Heeckeren tot Molecaten,  die in zijn spirituele kring een 
gebedsgenezeres als lid had: Greet Hofmans. 

 
Gebedsgenezeres Greet Hofmans 

Zo is zij dus op het paleis Soestdijk gekomen met alle desastreuze gevolgen van dien. (Op 16 Juni 
1956 stond er een artikel in het Duitse blad Der Spiegel dat beweerde dat Greet Hofmans invloed 
uitoefende op de beslissingen van Koningin Juliana. Het kabinet-Drees verbood de invoer van 
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het betreffende nummer. Men dacht dat het gevolg hiervan was dat Koningin Juliana zou 
aftreden en haar huwelijk met prins Bernhard zou op de klippen lopen. Maar het kabinet besloot 
tot de vorming van de Commissie van Drie, bestaande uit de oud-ministers Beel en Gebrandy en 
de oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indie Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. De 
commissie onderzocht de kwestie en Koningin Juliana moest beloven nooit meer contact te 
hebben met Greet Hofmans. Dat beloofde de koningin. Haar huwelijk bleef intact en ze hoefde 
niet af te treden).  

Bij een lezing in Leiden stopt mijn grootvader Gooszen (vroeger vlootvoogd in Ned Indië) het 
snoer van de filmprojector direct in het stopcontact zonder de transformator in te schakelen, 
waardoor 220 V op een apparaat van 110 V komt te staan met alle nare gevolgen van dien. 
Gelukkig bracht de reserve lamp nu wel uitkomst. 
(Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Feit is  wel dat ik anno 2007 regelmatig nachtmerries heb 
over dat er iets misgaat met de lezing. Zoals dias vergeten verkeerde film etc etc).. 

Dan herinner ik me nog een voorval  in de ijskoude maand februari maar dat nu gelukkig goed 
afloopt. Ik had met Adrienne (dit was voor ons huwelijk in maart ) dat ik na een lezing ergens in 
het land bij haar in de slaapkamer zou komen. Ik moest dan wel via een overhang op haar balkon 
klimmen. Ze zou de balkondeur niet op slot doen. Net toen ik met de moeilijke passage bezig 
ben, hoor ik dat mijn schoonvader  bij Adrienne's kamer binnenstuift om te zien of ik daar was. 
Hij heeft namelijk gezien dat mijn grijze oude volkswagen voor de deur stond (Niet zo slim van 
mij ).  Hij ziet dat Adrienne alleen in haar kamer ligt en rent vervolgens naar buiten en loopt zeer 
geagiteerd om het huis heen . Ik heb me echter in een bosje verstopt. Ik heb het verschrikkelijk 
koud gehad en heb zeker een half uur gewacht om naar mijn auto te gaan. Toen ik met mijn auto 
wegrijdt zie ik dat mijn schoonvader voor het bovenraam boven de deur staat en het nakijken 
heeft. Hij heeft het er nooit meer met me over gehad.  
Het was een drukke tijd met het brengen van bezoekjes aan de familie om elkaar voor te stellen 
aan de diverse families en ook het bijwonen van dineetjes die ter ere van ons werden gegeven. 
24 februari hebben we ons aangetekend bij de gemeente Bloemendaal. 25 februari zijn Adrienne 
en ik  naar de notaris gegaan om te  bevestigen dat onze wettelijke gemeenschap van goederen die 
van winst en verlies en van vruchten en inkomsten woorden door aanstaande echtgenoten wordt 
uitgesloten. 
Zaterdag 6 maart groot feest op de Borgerweg waar vrienden vele gedichten en stukjes voor het 
bruidspaar hebben opgevoerd.  

   
Feest op de Borgerweg 6 maart : Links het bruispaar. Rechts. Maria, Moeder Ot, Emmy van Marken 
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Links: Mary van Riemsdijk en Marlof Strumphler voor de tent. Rechts: Hein van der Wal met kapotte rode jasje 
van bruidegom 

De dag voordat het huwelijk plaats vond was het stralend mooi weer. Met mijn medestudent 
Joop Staargaard had ik een weddenschap afgesloten, dat ik niet voor mijn 30ste zou trouwen als 
ik dat wel zou doen, moest ik hem 1 anker whisky betalen, maar een paar jaar voor mijn 30ste 
hebben we de 144 flessen veranderd in 12 flessen. Die ik hem uiteraard heb gegeven, als 
tegenprestatie kreeg ik van hem een mooie fles met een zilveren bordje met het woord whisky  en 
ook een toepasselijke inscriptie:  Homo proponit Amor disponit. (Een variatie op de spreuk 
Homo proponit sed Deus disponit). We hadden toen geen geld voor het drinken van whisky en 
zetten de fles weg in een kast. Tot we veel later op het 'slimme' idee kwamen dat je er ook sherry 
in kon doen!  Zo iets heet een Newtonnetje.  De grote geleerde Newton had een poes die steeds 
aan de deur krapte om binnen te komen. en stoorde hem steeds als hij aan de zwaartekracht 
theorie bezig was.. Zo maakte hij een poortje in de deur zodat ze er door kon gaan.. Toen de 
poes een klein poesje kreeg, maakte hij een kleiner poortje voor het kleine poesje. Vandaar het 
woord Newtonnetje een logische stomme denkfout.  

De trouwdag hadden we gepland op de verjaardag van Adrienne . Als ik dan de dag zou vergeten 
ik er twee belangrijke dagen zou vergeten. De dag begon goed voor mij. Oom Wim van Hengel, 
die bij ons logeerde, heeft mijn  zwarte schoenen gepoetst. De foto collage laat zien wat er op dit 
dag allemaal voor moois en spannends is gebeurd. Helaas was het koude winderige dag, maar dat 
mocht de feestvreugde niet drukken. Het was een dag met een gouden randje om nooit te 
vergeten. Misschien wel het mooiste moment was toen ik Adrienne in haar slaapkamer kwam 
ophalen, het gevoel dat we vandaag samen door het leven gaan. 
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Bruidegom komt zijn opwachting maken bij het huis van de bruid; Het bruidspaar daalt de trap af op de 
Borgerweg. Bruidspaar verlaat Borgerweg met twee bruidsmeisjes  Tonina von Mühlen en Jetje van Riemsdijk 

  
De Heer Steman leest de huwelijksakte voor . Het bruidspaar ondertekent de akte 

  
Op de trap van het stadhuis in Bloemendaal na de huwelijksvoltrekking. Rechts: Het bruidspaar verlaat de 
Religieuze Kring in Aerdenhout. Leden van de Kon Ned Alpenvereniging vormen de erehaag 
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Het dolgelukkige getrouwde paar op weg naar de Borgerweg. Aankomst op de Borgerweg met Sophie van Ittersum, 
die zorgt voor de wapperende sleep. 

  
Het aansnijden van het bruidspaar nauwlettend gadegeslagen door schoonmoeder Fietje Strumphler. Bruidspaar 
snel verkleed voor het vertrek om op huwelijksreis te gaan 

  
Bij het vertrek van het bruidspaar  consternatie. De jassen van de bruidegom worden overhaast gehaald uit het 
ouderlijk huis van de bruidegom. De juiste jas wordt gehaald uit de chaos 
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Op de receptie konden de gasten de cadeau tafel bewonderen. De bruidegom had van te voren de 
lijst van de cadeaus bestudeerd en uit het hoofd geleerd zodat hij de verschillende mensen direct 
kon bedanken voor hun gulle gaven. We ontvingen vele telegrammen waaronder  een van 
Soestdijk : Mede namens mijn man zeer hartelijke gelukwensen met huwelijk Adrienne = Juliana  

De volgende dag wordt in verschillende dagbladen melding gemaakt van het huwelijk zelfs de 
Telegraaf met foto. Het meest uitvoerige artikel verschijnt in de society krant de Nieuwe 
Haagsche Courant van zaterdag 14 maart 1954. Hier volgt het artikel waaruit blijkt wat men 
belangrijk ( in die tijd) vond om te vermelden.  

Drs Tom de Booy en Henriëtte Strumphler in Bloemendaal gehuwd (van een onzer 
verslaggevers) 
Op 6395 METER HOOGTE  ergens in het Andesgebergte waren in 1952  twee jonge 
.Nederlanders aan het eind van een verre, avontuurlijk en interessante tocht; het waren de 
geologen dr C.G. Egeler en zijn vriend Tom de Booy, de zoon van de directeur van de 
Koninklijke Noord-Zuid Hollandse Reddingmaatschappij en van mevrouw Otteline de Booy-
Gooszen. Zaterdag waren ze weer bij elkaar omdat Drs Tom de booy een nieuwe  tocht ging 
ondernemen. Hopelijk een verre, geen avontuurlijke maar wel interessante tocht. De jonge 
doctorandus (die over zes weken  doctor hoopt te zijn) trad namelijk in het huwelijk met 
Henriëtte Adriënne Strumpfler, de dochter van de heer A.D. Strumpfler en mevrouw Sophie 
Strumpfler-geb. Jkvr. Van Riemsdijk. Op het nette witte raadhuis van Bloemendaal werd het  
huwelijk voltrokken door de heer Th. Steman. die er aan herinnerde dat precies 23 jaar geleden 
bij de burgerlijke stand te Amsterdam, een kind werd aangegeven : een meisje Henriëtte Adriënne 
Strumpfler. Op haar 23ste verjaardag dus was zij de bruid! Een heel knappe bruid in een japon 
van witte glanzende satin duchesse  hooggesloten aan de hals en een sleep die uit  de taille 
golfde.  Mevrouw J.J.N. Roozen-Witteman uit Heemstede, die nu al vijf- en -twintig jaar , de 
bruiden uit de society van Kennemer land kleedt, stond met grootste voldoening naar haar creatie 
te kijken en terecht: ze mocht trots op haar werk zijn. Een bruidsbouquet van lelietjes -van-Dalen 
en witte fresia's omgeurde het jonge paar was vergezeld door twee trooistertjes Jetje van 
Riemsdijk en Tonina Von Mühlen, de laatste was voor het grote feest van haar nicht helemaal uit 
Parijs gekomen. Sophietje van Ittersum had de zorg voor de steeds maar wegwapperende sluier. 
Na de huwelijksvoltrekking waarbij dr Egeler en de heer A.C. Strumpfler een broer van de bruid 
als getuigen fungeerden sprak de heer Steeman zoals gebruikelijk toe. Hij noemde de reis dat het 
jonge paar ondernam, belangrijker dan welke ontdekkingstocht ook. ,,Deze , zo zeide hij beslist 
over het geluk van twee mensen en dit geluk is tegelijkertijd heel sterk en heel broos. Daar 
moeten we dan ook steeds op bedacht zijn: Elkaar ontzien en toch elkaar bedacht zijn, elkaar 
respecteren en toch zorgen voor elkaar. Het huwelijk is samen één zijn in alles in vreugden. in 
genoegens, in schoonheid in geluk, in alle mooie dingen van het leven elkaar laten delen. In 
zorgen. en tegenslagen,  in ziekte en moeilijkheden, in alle onaangename dingen van het leven 
elkaar helpen, elkaar respecteren, elkaar, steunen en elkaar troosten". Hij wenste de jonge 
echtelieden, dat het hun gegeven mocht worden. hun taak als echtgenoten hun leven lang en een 
lang leven te vervullen met blijdschap veroorzaakt door een groeiende dankbaarheid. Van het 
raadhuis ging het naar het kleine kerkje van de religieuze kring in Aerdenhout waar Ds R. van  
Rooyen het huwelijk inzegende. Enige honderden hadden zich hier verzameld om de plechtigheid 
in het met witte tulpen en hortensia's versierde bedehuis bij te wonen. Toen en stralend 
bruidspaar naar buiten trad,  wachtte een verrassing, het bestuur van de Kon. Ned. 
Alpenvereniging had zich in een erehaag opgesteld. voorzien van  pikhouwelen ! Onder deze  
gekruiste onmisbare attributen van een bergbeklimmer gingen  de jonge heer en mevrouw De 
Booy Strumpfler; intussen links en rechts gelukwensen in ontvangst nemend. (Let op: door de 
journalist is de h vervangen door de f in de naam Strumphler) 
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Het was een hele sensatie om na alle drukte en mensen om ons heen met zijn tweeën op reis te 
gaan. In de nachttrein naar Genua. Heel spannend. In de Po vlakte tussen Milaan en Genua lijkt 
het net een Nederlands polderlandschap. Maar eenmaal aan de kust was het vooral voor 
Adrienne een sensatie namelijk ze zag voor het eerst palmen. Van Genua naar Santa Margeritha 
waar we in een kamer namen in Albergo Regina Elena. Heerlijk was het ontbijt op bed gebracht 
door een ober . We vroegen hem om een sinaasappelsap. "het was niet het seizoen"zei hij, terwijl 
we vanuit ons raam de sinaasappels zagen hangen.  

  
Links : het heerlijk ontbijt op bed in Albergo regina in Santa Margaritha. Rechts : De heerlijke kreeft in 
Fruttuoso 

 
Het net getrouwde echtpaar de Booij-Strumphler op de Dom van Milaan 
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Vele uitstapjes gemaakt . Het mooiste was wel om met een bootje naar het schilderachtige 
kustplaatsje San Fruttuoso te gaan . In een restaurant hebben we van een heerlijke kreeft 
gesmuld. Zelfs golf gespeeld met gehuurde clubs op de golfbaan van Rapallo. De uitslag was dat 
Adrienne over de 2 x 9 holes Adrienne 53/48 =101 Tom 49/51 = 100. Op de terugweg hebben 
we Milaan bezocht . Natuurlijk naar de Dom. Het hoogtepunt was de uitvoering van de 
Götterdammerung van Richard Wagner in de Scala met de volgende topartiesten  Orkest onder 
leiding Heinz Tietjen en als solisten  Ludwig Suthaus (Siegfried),  Karl Wolfram (Gunther), Jozef 
Greindl (Hagen), Gustav Neidlinger (Alberich),  Gertrude Grob Prandl ( Brunhilde), Hilde 
Konetzni (Gutrune),  Ira Malaniuk (Waltraute) 

Na de huwelijksreis komt Adrienne met mij samen te wonen op de Amstel 57. Het was toch wel 
even wennen om alles met zij tweeën te doen als je zo lang vrijgezel bent geweest. Ik moet 
bekennen dat ik bij tijd en wijle niet lief was en buien had waar Adrienne onder geleden heeft.  

Op de 12e mei was het zo ver en stond ik in de Aula van de Universiteit een uur mijn promotie te 
verdedigen. Mijn mede student Brondijk heeft mijn eerste  stelling aangevallen. We hadden dit 
echter al van te voren op schrift gezet zodat daar geen gevaar van was te duchten. Ook de andere 
opponenten, namelijk enkele professoren waren erg vriendelijk. In de houten bankjes zaten de 
twee gebroeders Brouwer,  mijn promotor H.A. Brouwer en de grote wiskundige L.E.J. Brouwer. 
Toch was het een hele opluchting toen de pedel binnen kwam met de kreet HORA EST, het 
teken. date de plechtigheid is afgelopen. 

 
De doctorõs bul 
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De speech bij de uitreiking van de bul door Prof Brouwer was niet zo aardig, want ik had geen 
direct plannen voor een betrekking. Brouwer en ik hadden toch een heel goed contact. Ik heb 
ongelooflijk veel van hem geleerd en aan hem te denken, vooral het kritisch leren denken. Maar 
hij wilde mij nooit als naaste medewerker naast hem hebben, ik was veel te eigengereid.  

  
Links: De binnenkomst van de stoet van de hoogleraren vooraf gegaan door de pedel met staf. De man rechtss 
naast hem is mijn promotor prof Brouwer. Rechtss De promovendus geflankeerd door  mijn paranimfen, links Bob 
Speijer en rechts  Kees Stradmeijer 

 
Foto montage in het menukaartje van het promotiediner in Hotel Carlton in Amsterdam 12 mei 1954 



15 
 

25 mei vraag ik per brief aan Prof Brouwer om een werkruimte op het Geologisch Instituut om 
de gelegenheid te hebben om de resultaten van de Andes Expeditie 1952 uit te werken. Omdat ik 
gepromoveerd was, moest ik mijn studenten kamer op het Instituut verlaten  Pas op 1 januari 
1955 kreeg ik aanstelling als onbezoldigd assistent. Voor die tijd heb ik al die maanden op de 
zolder van het Instituut mijn werk moeten verrichten. De ruimte had geen verwarming zodat ik 
tegen de koude  met een donsvest zat 

Een nogal dramatisch voorval vond plaatst na mijn promotie. De professor in de paleontologie 
Prof. Dr H.J. MacGillavry had een fout ontdekt in mijn proefschrift. Ik heb een Tertiare  
ouderdom toegekend aan een kalksteenformatie. Ik beschrijf dat ik fossielen heb aangetroffen, 
waaronder Rudisten en Nerineen. Volgens Prof MacGillavry waren deze dieren al lang 
uitgestorven.  Hij had  zelfs een proefschrift over deze zeedieren geschreven. Ik heb toe met 
afgesproken om in een erratum te stellen dat deze fossielen misschien waren opgewerkt uit 
oudere lagen. Dit was een uitweg, die echter niet bevredigend was. Aan Prof MacGillavry schrijf 
ik 12 augustus  de volgende brief: Zoals U uit het hierbij ingesloten erratum van mijn proefschrift 
zult zien, is de "oplossing"l van het probleem anders tot stand gekomen dan U gedacht zult 
hebben. Na zijn terugkomst begin Juli uit Scandinavië heeft Prof.Brouwer er bij mij op 
aangedrongen dat een erratum zo snel mogelijk gepubliceerd diende te worden. Na uw onderzoek 
was vast komen te staan dat gezien de schaarse veldgegevens geen definitieve oplossing gegeven 
kon worden en dat derhalve een nader onderzoek op Corsica noodzakelijk zou zijn .Dit 
onderzoek zal zeker enkele maanden in beslag nemen en een snelle afwerking niet mogelijk 
maken. Geenszins ben ik echter van plan om het hierbij te latei en ik hoop zeer in de naaste 
toekomst een detailonderzoek hieraan te kunnen wijden. Inmiddels wilde ik U langs deze weg van 
harte dank zeggen voor alle hulp die U mij heeft gegeven bij dit voor mij zo pijnlijke voorval. Met 
de  beleefde groeten,verblijf ik, Tom de Booij  

De bergzomer in Chamonix was zeer succesvol. Ik heb daar hele mooie tochten ondernomen. 
samen met diverse tochtgenoten zoals Lionel Terray, Kees Egeler, Maurice Kieffer,de Goederen, 
van Lookeren Campagne.  Zonder Terray de  traverse van  de Dôme de Miage, Traverse Aiguille 
Argentière via couloir Barvey en de normale route van de Grand Jorasses. Als sluitstuk met de 
gids Lionel Terray de noordwand van de Aiguille du Midi en de Brenva route van de Mont Blanc. 
Het waren zeer zware en moeilijke tochten. 

  
Links:De noordwand van de Aiguille du Midi, de Frendo Route, variant Terray-Lachenal.  Rechts:  de Brenva 
flank van de Mont Blanc 
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29 augustus krijg ik een brief van Edmund Hillary, de eerste beklimmer van de Mount Everest 
in 1953. Hij zegt toe om een voorwoord te willen schrijven voor de Engelse vertaling van ons 
boek onder Andes Expeditie 1952. Aan het eind zegt hij nog iets aardigs over Adrienne, die hij in 
Parijs heeft ontmoet "Louise and I both thought that Adrienne was a charming girl".  
Ondertekend door Hillarÿ  

 

In 1955 komt de Engelse vertaling uit onder de titel Challenge of the Andes met het hierna 
volgende voorwoord van Hillary: 
"I had the pleasure of meeting De Booy and Egeler in Amsterdam and heard from them 
something of their exciting story of climbing in the Andes. Although the Andes are perhaps not 
as well known as the HimaIayas, many of the problems met there are the same the difficulties of 
establishing high camps; the sudden storms and the harsh cold; the dreadful weakness in the thin 
oxygen-starved air; and the sheer technical difficulties of ice and snow. It is an area that holds a 
strong fascination for the mountaineer with its numerous lofty unclimbed summits and its 
relative ease of access. In their description of the  first ascent of Huantsán, Egeler and De Booy 
cheerful tell a story of a remarkable effort. To overcome such defences at such a height was an 
outstanding feat. Perhaps my most vivid impression of meeting these men and reading their 
account is how they seemed to retain their sense of humour under every type of condition-
sunshine or blizzard gasping heat or bitter cold. Despite it all they batted on to the summit. E. P. 
HILLARY Auckland, 8th October 1954 

Het najaar is weer gevuld met het geven van vele lezingen. In totaal 65 ! Soms wel 11 in 5 dagen. 
Ook een keer voor de TV wat toen nog in de kinderschoenen stond . Op onderstaande foto  
word ik geïnterviewd door Siebe van der Zee van de AVRO.. 

  
Vijf jaren Nederlandse TV en die van de AVRO in  het bijzonder 1951-1956.  In 1954 Dr T. de Booy een 
van de leden van  Andes expeditie met Siebe van der Zee (zittend) 
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In de Proceedings (series B, 57, no.4 1954) van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen 
komt onze eerste publicatie over de geologische resultaten van de Andes Expeditie onder de 
titel:  Cross-cutting character of plutons in de the Cordillera Blanca.  Met een van de fraaie 
tekening van Kees Egeler. 

  

 
Graniet (kruisjes) in contact met sedimenten van een Krijt ouderdom in de zuidelijke Cordillera Blanca 

Het was me het jaartje wel : elfstedentocht, huwelijk, promotie.   

Dagboek 1955 
Het jaar begint goed met de geboorte van onze zoon Jan Maarten. Adrienne begint maandag 17e 
januari met de weeën. Ik heb haar toen naar de Ziekenverpleging  aan de Prinsengracht gebracht. 
Ik moet helaas naar Groningen voor het houden van een lezing voor het Nutsdepartment in 
Hotel Maas.  Het is heel slecht weer als ik na de lezing wegrijdt . Veel wind en ijzel op de weg, 
vooral op de afsluitdijk heb ik het moeilijk en kan niet meer dan stapvoets  rijden. Liever een late 
dan een dooie pa dacht ik steeds. Rond vier uur kom ik bij de Ziekenverpleging aan. gelukkig nog 
op tijd .Het kind is er nog niet nog geen ontsluiting, ik ga zelfs weer terug naar de Amstel 57. 
Maar nauwelijks in slaap word ik gewekt door mevrouw Krop die boven aan de trap roept dat er 
telefoon is voor mij. Het is de gynaecoloog Dr van Tongeren, die zegt dat het begonnen is. Ik 
hals over kop en ja hoor om 5.27 komt onze zoon naar buiten Jan Maarten is geboren, wat een 
zegen wat een geluk. Moeder en kind maken het goed. 
Na de geboorte ( zoals toe gebruikelijk was) wordt Jan Maarten van de moeder gescheiden en in 
een andere kamer gelegd. Ik moet daarna alle ouders in op de hoogte brengen van het grote 
nieuws. 
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Geboortekaartje Jan Maarten , getekend door mijn vader 
 

 
De trotse Moeder Adrienne met haar zoon in de Ziekenverpleging aan de Prinsengracht 18 januari 1955 

De geboorte advertentie regelen en wat er nog meer komt kijken, zoals het aangeven bij de 
burgerlijke stand. Maar uitgerekend moet  ik 's-avonds weer een lezing geven in een ander 
gedeelte van Nederland namelijk in Venlo voor de vereniging Techniek en Ambacht. Na de 
lezing logeer ik  dan in Hotel Wilhelmina in Venlo,  omdat ik de volgende dagen - woensdag, 
donderdag en vrijdag - lezingen moet geven voor de Staatsmijnen.  Het kan niet ongelukkiger, 
maar de show must go on.  Om de volgende  week weer van maandag t/m vrijdag  lezingen moet 
geven in Nieuw Milligen, Deventer, Leeuwarden en Breda. Adrienne wordt gelukkig goed 
verzorgd in het Ziekenhuis en bij terugkomst op de Amstel 57 hebben we een ideale vroedvrouw 
zuster van de Velde. 
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Zuster van de Velde met Jan Maarten 

  
Links Jan Maarten in wieg op Amstel 57, rechts: de vier generaties de Booij 

  
De trotse ouders aan de wandel bij huis en op magere brug 
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Jan Maarten met zijn moeder 

Zondag 24 april Brief aan schoonvader Strumphler over een incident *)voor het American hotel 
na een vergadering van de Ned Alpen Vereniging: 
Vader Sam. "Van Adrienne vernam ik dat U gisteravond tevergeefs buiten het American hotel 
naar mij hebt gezocht. Over de gang van zaken zou ik U mijn  oprechte excuses willen aanbieden. 
Nu de nachtrust weer vele dingen tot zijn  juiste proporties heeft herleid , ben ik in staat om U 
het een en ander te expliceren, vooral het voorval betreffende mijn wonderlijke gedrag buiten het 
American hotel. Inleidend zou ik voorop willen stelen dat indien twee totaal verschillende 
geaarde mensen in nauw betrekking met elkaar komen te staan het zeer belangrijk is voor een 
goede verstandhouding is dat men elkaar wederzijds volkomen aanvaardt het is daar bij dan niet 
nodig dat men diezelfde taal gaat spreken. Hierbij ontstaat dan stabilisatie van het evenwicht en 
deze toestand kan dan zelfs leiden tot wederzijdse erkenning. Aangezien ik gisteravond na al het 
gebeurde dermate in de war, bleek het mij niet mogelijk vanuit de hiervoor omschreven instelling 
een onderhoud met U te hebben  Het zou daar ook gisteravond onherroepelijk tot ondoordachte 
uitingen mijnerzijds zijn gekomen, welk tot niets positiefs hadden geleid. U zult ongetwijfeld mij 
deze hele affaire buitengewoon zwaar op de hand vinden. Ik kan U echter wel zeggen, dat het 
hier een zéér diep geworteld gevoel betreft en dat door een ogenschijnlijk  kleinigheid, vroegere 
gebeurtenissen weer aan de oppervlakte gebracht worden. Het zal in de toekomst voor mij nodig 
zijn om de verhouding in evenwicht te houden, Het verlaten van het niveau van wederzijds 
respect brengt onherroepelijk met zich mede een verstoring van het evenwicht Uw schoonzoon 
TOM" 
Maandag 25 April Amsterdam " Beste Tom. Je brief heb ik vanmorgen ontvangen en de 
excuses worden natuurlijk direct aanvaard. Mijnerzijds wil ik ook gaarne uitdrukking geven aan 
mijn gevoelens van spijt indien ik , zonder daartoe de bedoeling te hebben gehad, in de 
vergadering iets gezegd zou hebben wat je blijkbaar als een persoonlijk onaardige opmerking hebt 
opgevat. Als je Zaterdagavond, volgens je schrijven, niet in de gemoedstoestand verkeerde om 
het misverstand op een vlotte manier samen uit de weg te ruimen, was het misschien ook maar 
beter om te eclipseren al was het wat vreemd om je schoonvader zoo voor schoppen 7 te laten 
staan. Wel vond ik het verdrietig dat je toen onze lieve Adrienne er de dupe van liet worden. Zij 
was werkelijk zeer beheerst maar erg ongelukkig toen zij moest bemerken dat je spoorloos met 
mede nemen van de huissleutel was verdwenen en haar alleen achter had gelaten. Dat was ver van 
gentlemanlike. Wij hebben het toch in het eerste huwelijksjaar met jullie best kunnen vinden en ik 
heb je en veel opzichten met name je zorg voor Adrienne en om je goede humeur en je 
vroolijkheid leren waarderen. Ik vertrouw dan ook dat je de door je zelf aangehaalde 
zelfdiscipline  zonder te veel moeite jezelf zoo nodig zult kunnen opleggen om haar niet weer 
voor te moeilijke problemen te plaatsen. Daar is zij te jong voor en te kort voor getrouwd. Daar 
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tegenover  is de verhouding russen mijn vrouw en mij met onzen dochter te goed dan dat je haar 
door je onbeheerstheid voor een verwrongen keuze mag stellen. Zeg ook aan haar dat ik blij ben 
dat dit "incident"gesloten is en dat wij er ons op verheugen jullie weer gauw samen bij ons te zien 
waarbij ik je de verzekering geef, dat verschil in geaardheid of opvatting noch je schoonmoeder, 
noch voor mij oorzaak zou kunnen zij  dat wij ons geweld zouden moeten  aandoen om zoo'n 
samenzijn `a priori gezellig te vinden. Integendeel, Du choque des opinions etc. Je schoonvader  
*) In de Alpenvergadering had mijn schoonvader nog al laatdunkend gesproken over het gidsloze 
klimmen, waar ik juist zo een groot voorstander van ben 

 
Zondag 17 juli vertrek van de Catslaan voor de fietstocht naar  Chamonix 
 
Gegevens Fietstocht Maastricht - Chamonix van 17 -22 juli 
1e dag Maastricht -Luik 33 km, Luik-Marche 59 km, Marche-Br.Champlon 19 km,Bar 
Champlon- Libramont 25 km, Libramont-Neufchateau 23 km, totaal 147 km 2e dag  
Neufchateau- Florenville 23 km, Florenville-Villers d'Orval 8 km, Villers d'Orva1-Montmédy 24 
km, Montmédy- Verdun 48 km,  Verdun-St Mihiel 35 km, St Mihiel-Commercy 18 km,  totaal 
156 km, 3e dag Commercy- Vaucouleurs 20 km, Vaucouleurs-Neufchateau 30 km, Neufchateau- 
Montighy 46 km, Montigny-Langres 22 km, Langres- Longeau 10 km,  Longeau- Champlitte 24 
km, totaal 152 km,  4e dag rustdag  Champlitte, 5e dag Charnplitte- Gray  19 km, Gray-Pesmes 
19 km, Pesmes-Dole 24 km, Dole-Poligny 37 km, Poligny-Champagnole 23 km, Champagnole-St 
Laurent 22 km, St-Laurent- Morez 12 km, totaal 156 km, 6e dag Morez- Col de la Faucille 24 km, 
Col de Faucille -Gex 14 km, Gex- Geneve 17 km, Geneve-Chamonix 76 km, totaal 131 km.  De 
hele tocht 742 km.  

20 juli Champlitte "Mijn allergrootste lieverd. Ik voel me zo ontzettend verbonden met jou en je 
twee kinderen. Er is al een band gegroeid tussen ons zo sterk dat niemand deze meer kan 
verbreken Des te verder ik van je wegfietst des temeer verlang ik naar je. Wat een lieve brief. 
Heerlijk dat we zo intens met elkaar verbonden zijn. Ik heb steeds voor ogen: Jan Maarten in zijn 
bedje liggend meteen lief lachje op zijn lippen. Ik kreeg  je brief vanochtend toen ik nog een in 
mijn bed lag. Vandaag complete rustdag. Het waren 3 hele zware dagen. Daarna volgt ene 
beschrijving van deze dagen. Aan het eind schrijf ik : Heel veel groetjes aan Mariettje  *) en voor 
je zelf duizend zoentjes partout !!! Je mannie die ontzettend veel van je houdt. 
*) Merkwaardig dat we toen al dachten dat het een meisje werd  en zelfs om haar een naam te 
geven. Het zou nog tot 24 februari duren voordat ze op de wereld komt 
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24 juli Over de tocht per fiets naar Chamonix. De twee laatste etappes van mijn Tour zijn  ook 
zeer zwaar geweest. Vanuit Champlette goed uitgeruste 's ochtends vroeg vertrokken naar 
Champignole. De volgende dag van St Laurant over de col de la Faucille (1400 m) afgedaald naar 
Genève.  Bij de afdaling 1 spaak gebroken. Om 4.30 s middags weggereden uit Genève en 8.30 
naar Chamonix. Naar Terray's huis gereden, daar waren ook net aangekomen Kees en Mieke. Ik 
was mijn CAF kaartje thuis vergeten of ze het maar even wilde opsturen . Wat een slordig 
mannetje omdat nu juist te vergeten maar daar staat tegenover dat jij deze zomer ook iets heel 
stoms mag doen zonder dat ik boos ben, hoewel ik betwijfel of ik ooit boos op je kan worden, 
want ik hou zo ontzettend veel van je !!!! Morgen met  Maurice naar de Couvercle en dan morgen 
via de arête du Jardin de Aiguille Verte  course asez difficile avec deux passages de IV. Heel veel 
liefs aan je twee kereltjes. 

Met Lionel een heel zware tocht gemaakt: de noordwand van de Triolet. We begonnen met de 
wand om 12 uur 's nachts en waren boven om 6 uur 's-ochtends. Het werd een van de zwaarste 
klimtochten,. steil ijs van 60 graden cramponeren. Soms klommen we tegelijkertijd, zo groot was 
het wederzijds vertrouwen. 

 
Op de voorgrond Refuge d'Agentière met daarachter de noordwand van Aiguille du Triolet  (3876) met de 
gevolgde  route 



23 
 

Met Adrienne naar Omessa in Corsica voor het karteren van een gebied waar ik in mijn 
proefschrift een onjuist ouderdom aan een kalksteen complex had gegeven. Ik heb een serie 
gesteenten verzameld van zowel boven als onder dit kalksteen complex . Bij bestudering van de 
gesteenten in het laboratorium zal de exacte kalksteen  vrij zeker kunnen worden vastgesteld  
(februari 1957 zal ik daarover pas publiceren) 

  

  
Kartering in gebied ten Noorden van Omessa. Opladen van de vracht stenen op de ezel. Adrienne voor tent en het 
nummeren van de stenen 
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.  
Jan Maarten half jaar oud, juli 1955  

16 september krijg ik een aanstelling als onbezoldigd  buitengewoon assistent voor het studiejaar 
1955-1956  in tijdelijke dienst bij het Geologisch Instituut. 

  

Jan Maarten in augustus op Borgerweg. Adrienne en Jan Maarten in oktober  

In oktober publiceren Kees Egeler en ik nog over ons onderzoek in de Andes expeditie  over de 
mineralogische en chemische samenstelling van de granieten in de Cordillera Blanca. 
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Lezingen serie voor Weltentdeckung in Duitsland van 13 oktober tot 11 november 1955 in totaal 
24 lezingen. De prijzen waren voor die tijd buitengewoon hoog. Ik vertoon ook voor de pauze 
een film van Lionel Terray van zijn afdaling met ski van de  Noordwand van de Mont Blanc.  De 
lezing was getiteld: : "Von Mont Blanc zu den Anden in Peru". De prijzen zijn belachelijk hoog 
van 2 tot 6 DM.  
Frankfurt (Turm Palast), Würzburg (Hutten-Säle), Darmstadt (Stadthalle), Augsburg (Festsaal der 
NRK), Nürnberg (2x Kaiserstallung),Stuttgart (Atrium), Freiburg  (Kolpinghaus), Karlsruhe 
(Stadthalle), München (Kongress-Saal, Deutsches Museum), Wiesbaden (Residenz), Mannheim 
(Alster), Bonn (Bürgersaal), Köln (Börsensaal), Duisburg (2x Film-Studio), Düsseldorf 
(Schumannsaal), Münster (Gertrudenhof), Essen (Haus der Technik), Hannover (Aula der W en 
Raabeschule),Kiel  (Metro im Schlosshof), Hamburg  (Halle d. Nationen), Bochum ( Parkhaus) 
Bremen (Glocke), KasseI (Stadthalle) . 

Tijdens deze lezingen serie citeer ik nog uit de brief die ik aan Adrienne schrijf over de gang van 
zaken tijdens de lezingen serie in Duitsland.  
14 oktober Frankfurt vanavond het grote moment, een te grote zaal met ongeveer 400 bezoekers 
. Het was een première niet alleen voor mij maar ook voor de Weltentdeckung. Ze hebben de 
"beste "voordracht laten beginnen nl. de Andes. Ik moet dus gang maken. Hetgeen natuurlijk wel 
inspannend en er dus een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders wordt gelegd. De 
hoofdzaak is echter de harde dukaten. De voorstelling verliep beter dan ik gedacht had. De film 
van Terray is echter als kopie waardeloos. We gaan u alle donkere plekken eruit halen en meer 
dia's. De volgorde was toch nog niet helemaal goed.  Vanavond Würzburg gaan we beginnen met 
de Mt Blanc film. Het was wel ontzettend vermoeiend in het Duits. De mensen waren zeer 
tevreden en gaven een groot applaus Ze wilden dat ik nogmaals voor het voetlicht kwam, daar 
heb ik niet gedaan omdat ik het een beetje overdreven vond  Het schijnt hier echter de gewoonte 
te zijn dat ze zelfs voor wetenschappelijke lezing hun dank betogen en enthousiasme de spreker 
terug troepen.  Ik eindig de brief met Hoe is het met Mariettje? 

17 oktober Darmstadt De lezingen zijn alleen erbarmelijk georganiseerd. Ze hebben overal zalen 
afgehuurd waar 1000 mensen in kunnen. Haast geen propaganda en die er is is zéér slecht. 
Darmstadt waren er nog 100 gekken in een zaal voor 675 mensen. Ik ben gelukkig al gehard 
tegen lege zalen ik houd mijn lezing (overigens gaat dat zeer goed  en de mensen zijn zeer 
tevreden) en daarna basta. Het zal de Moffen duur te staan komen deze slechte organisatie. Ze 
wilden het groots opzetten bv geen plaatselijke vereniging ingezet of een verminderde entree 
prijs. Muenchen is een zaal  2700 mensen. Dat zal wat worden. 
 
Gek genoeg heb ik geen brieven gevonden waar ik het drama Muenchen beschrijf. Het was 
misschien ook wel onbeschrijfelijk. De zaal was redelijk vol..De krachtstroom was uitgevallen en 
werd de Mt Blanc film voor  de pauze met een Bell en Howell apparaat geprojecteerd. Kleine 
vliegjes op een wit doek wat skiërs moesten voorstellen die van de Mt Blanc afskieden. Vreselijk.  
Er waren veel skiliefhebbers juist voor deze film gekomen. Sommige mensen wilden hun geld 
terug. Na de pauze ging het beter met onze dia's en film. Ik heb die nacht nauwelijks geslapen. 
Het was een ware nachtmerrie die mijn leven op mijn netvlies is achter gebleven. Ik logeerde bij 
familie van mijn zwager Jaap Kalff de man van mijn zuster Elsbeth. Ze hebben me liefderijk 
opgevangen 

19 oktober  Augsburg Gisteravond goed, maar weinig publiek, ze reageren zeer goed en snel. 
Gemiddeld beter dan in  Holland. De Duitsers vallen erg mee Het zijn niet allemaal 
Schweinhünde.  De brief eindigt weer met de volgende zin: Hoe gaat het met Mariettje?   



26 
 

21 oktober uit Stuttgart. Gisteren eer zeer succesvolle lezing. Publiek zeer goed en na afloop 
klaterend applaus vrij veel mensen 400 en in een bioscoop 600. Er was een man op de derde rij 
die opeens hardop roept:  Scherper dat beeld. Hij had gelijk maar de operator die we hebben is 
bijzonder slecht en ziet slecht. maar ik heb de man toch even te kakken gezet, want toen in 
Terray's  film de passage komt dat de hut deur dicht gaat en het 4 sec donker is zei ik tegen de 
man: Ziet u wel meneer dat het beeld scherp is. Daverend gelach en ik was dus weer als Visser de 
overwinnaar. Je moet wel voortdurend in spanning blijven. Dat maakt het tegelijkertijd ook wel 
erg spannend.   

Vrijdag 11 november kom ik terug op de Amstel .Ik heb voor Jan Maarten een speelgoed beer 
'mit Knopf ins Ohr' meegenomen. Het was heerlijk om na die zware maand weer thuis te komen.  
  

  
Kerstmis 1955 op de Amstel 57 

In de brochure opgesteld door onze impresario Bottenheim geeft hij opsomming van de lezingen 
die door Egeler en mij zelf zijn gehouden in de periode 1953-1955:  

De Koninklijke Familie.  
Culturele Verenigingen: Kon. Ned. Alpenvereniging; Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap; 
Geologische Verenigingen; Ned. Zuid-Amerika Instituut; Ver. Spanje - Spaans Amerika; 
Amsterdam (Hou en Trouw, Grote Club, Ons Huis); Apeldoorn (Rotary Club); Bergen 
(Jeugdvereniging); Bergen op Zoom (Oost en West); Breezand (Cult. Kring); Delft (1nst. v. 
Mijnbouwkunde); Eindhoven (Philips Vereniging); Groningen (Nat. Gen. - Oost en West); 
Leeuwarden (Nat. Gen.); Leiden (K. & O. - Oost en West); Lobith (Ambtenaren Ver); 
Groesbeek (R.K. Kring); Helmond (V.V.V.); Oudkarspel; Rotterdam (Diergaarde Blijdorp, 
Sociëteit Lommerrijk, Jeugdgemeenschap); Zeist (Intern. Sport ver.; Zutphen (Sociëteit); 
Waalwijk; Aalten; Venlo (Techniek en Ambacht), enz.  
Volksuniversiteiten: Amsterdam - Alkmaar - Apeldoorn-  Baarn - Barneveld - Brummen - Breda - 
Bussum - Coeyorden - Doetinchem - Eindhoven - Enschede - Den Haag Den Helder - Hengelo 
- Laren - Harlingen - Heerenveen - Blaricum - Rotterdam (en 8 onderafdelingen) - Zierikzee - 
Oostburg - Axel - Goes - Middelburg - Vlissingen Hoogezand - Vriezenveen - Wierden - Utrecht.  
Nutsdepartementen: Andijk - Blijham - Baflo - Driebergen - Egmond - Meppel - Ter Apel - 
Wassenaar - Weesp - Nijkerk - Velsen - Heveskes - Krommenie - Aalsmeer - Veendam - 
Wildervank - Emmen - Dordrecht - Groningen - Appingedam - Velp - Terschelling. 
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Instituut:t voor Arbeidersontwikkeling: Amsterdam Oost en Noord - Rotterdam - Naarden. 
Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken Amsterdam en Utrecht.  
Arbeiderskampen in de provo Zeeland, Wieringermeer (13), Staatsmijnen Limburg (4). Dienst 
Welzijnszorg Luchtstrijdkrachten (23).  
Reisverenigingen: Breda - Groningen - Rotterdam - Leeuwarden - Den Haag.  
Middelbare Scholen: Baarn - Bilthoven - Breda - Coev'orden - Deventer - Den Haag - Haarlem - 
Helmond - Oostburg - Terneuzen - Vlissingen - Middelburg - Stadskanaal - Zutphen - Ter Apel - 
Apeldoorn - Emmen - Rotterdam (6).  
Personeelsverenigingen: Alblasserdam (Ned. Kabelfabriek) Almelo (Bendien) - Amsterdam (Letterg. 
Tetterode, Heineken, K.N.S.M., N.D.S.M., Werkspoor, Robaver, Mij yoor Hayenwerken, Van 
der Rijn metalen, Gem. Energiebedrijf) Amersfoort (Bronswerk) - Borne (Spanjaard) - 
Gorinchem (De Vries-Robbé) - Hengelo (Hazemeijer, Kon. Ned. Zoutind.) - Hoogeveen - 
Naarden (Chem. Fabriek) - Oldenzaal (Aardolie Mij) - Slikkerveer (Willem Smit) - Terneuzen 
Utrecht (Lev. Mij Utrecht, Demka) - Tilburg (Volt) - Rotterdam (Gcm. Ambtenaren, Ph. Mees) - 
Nijmegen (A.S.W.) Wormerveer (Wessanen) - Deventer (D.A.I.M.) - De Steeg (Thomassen), 
Delft (Gist- en Spiritusfabr.) e.a.m.  

  

  
4 foto's van onze beneden kamer aan de Amstel 57  
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Uitzicht van onze kamer aan de Amstel 57. Op de achtergrond de Prinsengracht 

  
Kerstgaden in de Leemkule bij Hattem 

Dagboek 1956 
 
Het jaar van de de Elfsteden tocht, geboorte van Mariette en de Andes Expeditie 
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18 januari Jan Maarten 1 jaar oud 

21 januari lezing Geologisch genootschap over de samenstelling van gesteenten Cordillera 
Blanca.  
Voorbereiding Andes Expeditie 

 
Foto uit Handelsblad van 11 februari 1956. Bagage voor de Andes Expeditie klaar voor het transport . 
Genomen voor het Geologisch Instituut aan de Nieuwe Prinsengracht Vlnr Egeler, Dijkhout en de Booij 
. 
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Begin februari vele artikelen in de krant over onze expeditie 1956. Deelnemers Dr C.G.Egeler 
geoloog 39 j., Dr Tom de Booij geoloog 31 j,  J.H.Dijkhout 25 j geodeet, Lionel Terray berggids  
35 j.,  J. J. Languepin 31 j cineast.  
 
Elfstedentocht 
Het was voor mij een hard gelach dat Adrienne het niet bepaald geslaagd vond als ik met de 
elfstedentocht mee zou doen, in verband met de komst van Mariettje  die elk moment kon 
komen. Mijn argument dat er maar weinig keren een elfstedentocht wordt verreden en dat 
meerdere kinderen kon krijgen was voor haar geen steekhoudend argument. De dag dat de 
elfstedentocht werd verreden was  voor mij een zeer zware dag, dat ik de tocht der tochten via de 
radio mocht volgen.  Dinsdag14 februari Elfstedentocht: Na de gelijke finishen van 1933 en 
1940 werd de Elfstedentochtrijders dit verboden. Jan van der Hoorn, Aad de Koning, Jeen 
Nauta, Maus Wijnhout en Anton Verhoeven kwamen tijdens de Elfstedentocht van 1956 toch 
tegelijk over de finish en overtraden dus dit verbod. Deze rijders werden gediskwalificeerd en er 
werd geen andere winnaar aangewezen.  

 
De legendarische finish in 1956. Van links naar rechts: Nauta, Wijnholt, Verhoeven, Van der Hoorn en De 
Koning 

24 februari is het dan toch zo ver, dat onze lieve dochter Mariette wordt geboren. De bevalling is 
goed verlopen en heeft gelukkig kunnen gebeuren in het souterrain van Amstel 57. 

  
Mariette en de gelukkige moeder 
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De familie de Booij op de Amstel 57 in Amsterdam 

Kees Egeler heeft een serie artikelen geschreven voor het Algemeen Handelsblad, deze heb ik in 
een boek ingeplakt  
Voor het weekblad de Spiegel heb ik een dagboek bijgehouden tijdens de Andes Expeditie 1956 
naar de Cordillera Vilcabamba in Zuid-oost Peru. Ik heb dit integraal uitgetikt.. 

Dagboek van de Andes Expeditie 1956 naar de Cordillera Vilcabamba 
 
Donderdag 15 Maart 1956 vertrekt De Booij van Schiphol vliegtuig naar NewYork om 10.15 
am .Uitgeleide gedaan door de  bestuursleden van de Kon. Ned. Alpen Ver. 

 
Vlak voor het vertrek van de Booij op Schiphol, vlnr Dijkhout Tom de Booij, Kees Egeler 
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Eerste landing Prestwick (1.45.a.m.) en na vlucht van 9.30 geland op Gander New Foundland 
locale tijd 5.15 a.m. Zeer koud - 31 C. Vervolgens naar New York.Sneeuwstorm met zeer weinig 
zicht na drie keer geprobeerd te hebben geland. Om 11.00 a.m. geland. Met bus naar New York 
City en daarna met trein (aangezien er geen mogelijkheid was om met vliegtuig naar Washington 
te gaan ) naar Washington. Ook deze trein met een vertraging van 2 uur in Washington. Ik had 
een afspraak 's-middags met de chief cartographer van de National Geographic Society. Heel 
vervelend dat ik pas 's-avonds arriveer om 8 uur. Gelukkig had hij een 'note',  achtergelaten, om 
hem telefonisch te bereiken. Een half uur later arriveerde hij en stelde mij ter hand: de 
fotokopieën van ongepubliceerde kaarten van de Cordillera Vilcabamba gemaakt door de 
topograaf A.H. Bumstead tijdens de expeditie van de Yale University onder leiding van Hiram 
Bingham in de jaren 1911,12,14 en 1915. Kaarten 1 :63.500.. 

 
Hiram Bingham (1875-1956) 
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Het was een bijzondere gunst dat wij deze kaarten mogen  gebruiken. Hiram Bingham (de 
ontdekker van de Inca stad Macchu Picchu) heeft hiervoor  speciale toestemming gegeven. Ik 
heb hem nog in Washington opgebeld. Helaas kreeg ik alleen de verpleegster aan de telefoon, die 
mij mededeelde dat de Heer Bingham niet te spreken was, aangezien hij zwaar ziek was. (Hij 
sterft 6 juni van het zelfde jaar). 
Zaterdag 17 Maart alle foto's bekeken van de Bingham expeditie. Zeer waardevol aangezien 
precies te zien  waar de graniet van de Cordillera Vilcabamba ontsloten was. Hieruit ongeveer de 
uitbreiding van het graniet massief kunnen bepalen. Dit bespaart ons in het terrein vele 
moeizame verkenningen. Washington een zeer fraai aangelegde stad. Lijkt op de aanleg van 
Parijs. Zeer vele fraaie schilderijen Vermeer, Rembrandt, Frans Hals, bijna meer dan we in 
Nederland hebben 
Zondag 19 Maart met vliegtuig naar New York. Op zondag New York te zien is buitengewoon 
oninteressant. Een uitgestorven boel. Machtige gebouwen zonder sfeer.'s-Middags met trein 30 
mijl ten noorden van New York familie opgezocht. 's-Avonds om 10 uur zou mijn vliegtuig naar 
Lima vertrekken. Om 7.30 p.m. vertrok ik met taxi uit Wilton op 50 km van het vliegveld. 
Nauwelijks vertrokken en of er begon een sneeuwstorm die zo hevig was dat we stapvoets 
moesten rijden. Na een zeer zware tocht om 2.30 a.m. op het vliegveld. Het bleek dat met 
vliegtuig van 10 uur toch was vertrokken alleen met mijn bagage aanboord zonder de eigenaar. 
Gelukkig nog ander vliegtuig kunnen nemen naar Miami. Pas om 5 uur a.m. konden we in het 
vliegtuig stappen. Het moest eerst nog 'deiced' worden, dwz de vleugels van het afgezette ijs  
worden ontdaan. Een eerste start mislukte, net op het ogenblik dat het vliegtuig van de grond los 
wilde komen, kwamen we in een grote opgewaaide sneeuwhoop. Hij werd hierdoor enorm 
afgeremd. De tweede start was gelukkig beter. Na een vlucht van 4 uur landen we in Miami 85 F. 
Wat een tegenstelling. 's-Avonds om 6 uur zou mijn vliegtuig vertrekken naar Lima. Heerlijke 
stad Miami .In de bus van vliegveld naar Miami city nog eigenaardig opschriften gelezen: The 
operater of the bus has received special training in courtesy and safety, Childern under 42 inch in 
height carried free.  State Law: Coloured people seat from the rear. 's-Avonds vertrokken van 
Miami naar Lima. Een zeer rustige tocht zonder gebeurtenissen. In Lima aankomst om kwart 
voor zeven a.m. Dinsdag 21 Maart. Het begin van de lente in Nederland maar het begin van de 
herfst in Lima. Op het vliegveld stond de topograaf van de expeditie me op te wachten. Dijkhout 
had een zeer lange maar toch vrij goede tocht gehad. In Lima weer logies in het Engelse pension 
Morris Hope. Om 11 uur 's-ochtends  naar Nederlandse ambassade een afspraak met Guillermo 
Morales, de drager die deze keer  met ons mee zou gaan. Een grote teleurstelling wachtten me om 
11.15 Geen Guillermo Morales maar  alleen twee dragers vanuit de Cordillerra Blanca met een 
brief van Guillermo. 
Hierin stond dat hij helaas onze expeditie niet zou kunnen meemaken, aangezien hij zijn 
arbeidscontracten nog niet was nagekomen. Hij is timmerman in Huaraz. Dit betekende een 
gevoelige klap. De vertrouwde Guillermo, die wij tijdens de Andes Expeditie 1952 zo veel 
konden overlaten werd vervangen door een ons onbekende drager Eliseo Vargas. Deze jongeman 
beschikt gelukkig wel over veel ervaring in het hooggebergte. Hij heeft meegemaakt in 1952 een 
Amerikaanse expeditie olv William Siri en in 1954 een Amerikaanse olv. George Bell. Tijdens  
deze laatste expeditie is hij er in geslaagd om de noord en de zuid top van de Huascaran te 
bestijgen (De hoogste berg van Peru). De tweede drager, die meekwam was Marcelino Morales. 
Een neef van Guillermo Morales. Deze laatste had nog geen ervaring maar zag er oersterk uit. De 
Bennekom van de ·KNSM was net dezelfde dag in Callao (havenstad van Lima) met al onze 
expeditiematerialen aan boord  binnen gekomen. De bagage zou de volgende dag gelost worden. 
Nu maar hopen dat de papieren om de bagage door de douane heen te krijgen 
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Onze dragers: Eliseo Vargas en Marcelino Morales  

Woensdag 12 Maart werd inderdaad de bagage gelost, maar de papieren die door hulp van de 
Nederlandse Ambassade hebben gekregen, bleken nog niet voldoende om de bagage uit te klaren. 
Dit heeft precies nog 6 dagen geduurd. Gedurende deze dagen is alles in het werk gesteld om de 
verschillende handtekeningen los te krijgen. De werkuren in Peru zijn officieel in de zomertijd 
van 8 - 1 uur maar in werkelijkheid van 9 - 12. Het is dus te begrijpen dat per dag slechts weinig 
opgeschoten. Deze tijd in Lima was vreselijk. Passief afwachten. De gehele afwikkeling was nl. in 
handen gegeven van een douane agent. Dit is veel beter, want deze man kent de kneepjes van het 
vak en deze zijn er zeer vele. Heel wat diplomatie en ook andere dingen zijn nodig geweest om 
de  bagage los te krijgen, maar maandagochtend 27 maart kwam de heugelijke tijding door dat 
alles er door ·was 's-Middags hebben een camion gehuurd en de bagage gehaald om daarmee van 
Lima naar Cuzco te reizen een afstand van ruim1200 km via zeer moeilijk bergterrein. 'Never part 
your luggage' was ons devies.  

(Tussenvoegsel In mijn brieven aan mijn vrouw geef ik op niet mis te verstane wijze weer waar 
het oponthoud aan lag: 
24 maart  We zijn nog steeds niet weg maar dat is te danken aan de "fantastische "  hulp van de 
Ned Ambassade. Geen flikker heeft de oom van Kees de ambassadeur Daubanton gedaan. 
Inmiddels zit ik mee hier op te vreten. Het was allemaal niet nodig geweest als Daubanton maar 
iets had gedaan. Hij was hier ook niet geliefd. 
27 maart. Om gek te worden nog steeds afwachten, afwachten, afwachten  Alles dank zij de 
klootzak Daubanton. De 1e secretaris van der Gaag doet er alles aan om het voor elkaar te 
krijgen. Het is zo moeilijk om zo te wachten,  na alles zo goed te hebben voorbereid worden we 
door zo n flikker in het vaarwater gereden).   

5 daagse reis Lima - Cuzco per camion 
We besloten daarom bij onze bagage te blijven en een tocht van 5 dagen en nachten boven een 
camion te prefereren boven een vliegtochtje van twee uur van Lima-Cuzco. Om 3.30 p.m. 
hadden we voor een laag bedrag de camion gehuurd en om 4.30 waren de 91 kisten en zakken 
(ongeveer 2 1/2 ton) geladen. Toen volgde nog een eindeloze tocht door Lima .De chauffeur 
moest hier nog even een reserve band halen, daar nog even papieren halen etc. Pas om 10.30 
a.m., dus dinsdag 28 maart vertrokken we uit Lima. Er waren nog grote moeilijkheden te 
overwinnen, ten eerste is het verboden in Peru om in een vrachtwagen passagiers mee te nemen. 
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Dit betekende dus dat wij als smokkelwaar zouden moeten worden vervoerd. We lagen boven op 
de bagage gewikkeld in onze slaapzakken, eveneens de twee dragers Eliseo en Marcelino. Bij elke 
controle (en er zijn er wat in Peru) moeten we wegkruipen. Ik geloof in het totaal op de gehele 
tocht zijn  we zeker twintig controle posten gepasseerd. Altijd is het goed gegaan. Alhoewel het 
een keer bijna mis is gegaan. Het was een uur of negen 's-avonds toen we  bij de controlepost 
Andahuylas kwamen. De politieagent keek met zijn zaklantaarn in de camion en vroeg op strenge 
toon aan de chauffeur : Wat zijn dat voor eigenaardige zakken (Hij bedoelde onze slaapzakken). 
De chauffeur antwoordde laconiek: Oh dat zijn zakken. Dat bleek schijnbaar genoeg .De logica 
ontgaat me echter  wel. Hij voelde nog even aan een slaapzak, het was de enige slaapzak waar 
geen mens in lag, maar alleen maar topografische apparaten. We zijn door het oog van de naald 
gekropen. De eerste nacht ging het vanuit Lima steil omhoog. De volgende ochtend bereikte we 
het hoogste punt van onze gehele tocht. De Anticonda pas. Volgens een bord van de Shell 4800 
meter en volgens een Esso bord 4853 meter hoogte. De hoogte speelde ons wel parten.  De 
gebruikelijke hoofdpijnen kwamen weer opzetten. De tocht voerde ons langs het rijke mijngebied 
van Oroja. Door geweldige kloofdalen bereikten we Huancayo. We konden niet door gaan 
aangezien we tot de volgende morgen moesten wachten omdat dan de weg naar Ayacucho vrij 
gegeven werd. De weg is nl zo smal dat een dag van Ayacucho naar Huancayo en de volgende 
dag in omgekeerde richting gereden mag worden. De volgende dag volgde een zeer spannende 
tocht langs duizelingwekkende afgronden. Steeds zagen we kruisjes langs de weg staan. Bij een 
stopten we even. De chauffeur zei ons dat verleden maand een autobus met dertig mensen naar 
beneden was gestort. Alle inzittenden behalve de dronken chauffeur waren dood. Het is 
schrikbarend om te horen hoeveel ongelukken er langs deze wegen gebeuren. Er is ook helemaal 
geen afscheiding tussen de weg en de afgrond. Geen paaltjes of muurtjes. Niet dat het misschien 
veel helpt maar het is met zulke paaltjes bepaald minder indrukwekkend. Na een zeer lange tocht 
kwamen we 's-avonds in Ayacucho aan. De volgende morgen zagen we op de marktplaats 
afgrijselijke taferelen van armoede. Dit is een zeer arme streek in de Andes. De mensen in 
lompen gehuld. Nu begon een zeer merkwaardig gedeelte van onze tocht. Van Ayacucho 
omhoog tot 4000 meter daarna via de puna (dat noemt met de hoogvlakte op en nabij de 4000 
meter) om vervolgens in een rivierdal omlaag te gaan dat de rivier zelf. In dit gedeelte van Peru 
stromen de rivieren in een zodanige richting, dat zij vrijwel dwars op de richting van de af te 
leggen weg staan. De rivieren hebben zich zeer sterk ingesneden tot soms op 1800 meter hoogte. 
Na eindeloze hairpin bochten kwamen we bij de rivier de Pampas 2000 meter. Van de koude 
puna met slechts schaars Puna gras naar beneden waar de sinaasappels groeien  cactussen, 
suikerriet, maïs. Welk een tegenstelling over een afstand van slechts luttele kilometers. Daarna 
sterk omhoog richting Andahuaylas of we zagen onze  weg gebarricadeerd door een omgevallen 
vrachtauto omringd door alle passagiers. Net 10 minuten geleden was het ongeluk gebeurd. De 
oorzaak een dronken chauffeur. Hij was met acht flessen bier in zijn maag vertrokken van 
Chincheros, 20 km bergopwaarts. Volgens de passagiers was hij rakelings langs 
duizelingwekkende afgronden gereden. Net op een plek van de weg waar het niet gevaarlijk was 
de bus omgevlogen dat noemt men dronkemans geluk. Slechts enkele passagiers waren licht 
gewond. Met enkele van de inzittenden zijn door gereden naar Chincheros om de politie te 
alarmeren. We zagen aan het spoor van de autobus dat hij een op talrijke plaatsen op slechts 
enkele centimeters de afgrond van honderden meters had gemist. In Chincheros aangekomen 
wilde de politie dat wij met de truck naar beneden gingen naar de plaats van het ongeluk. Wij 
beweerden echter dat de nadat de truck weer overeind was gezet de stom bezopen chauffeur de 
autobus weer aan de gang had gekregen (dat hadden wij nog gezien) zeker met de passagiers zijn 
weg had vervolgd. Onmogelijk de politie aan het verstand te brengen. Er was in het dorpje geen 
telefoon zodat hij de volgende controlepost niet kon waarschuwen. Wij dus weer naar beneden 
met politie. Hij had namelijk een troef in handen. Hij zei namelijk dat wij naar beneden moesten 
gaan anders kon hij ons niet doorlaten aan de controlepost aangezien het verboden was 
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passagiers mee te nemen. Bij de plaats aangekomen bleek inderdaad de vogel te zijn gevlogen met 
alle passagiers 

 
Verongelukte vrachtauto bestuurd door stomdronken chauffeur 

Onbegrijpelijk dat deze weer mee de zelfde chauffeur de weg willen vervolgen. Een 
merkwaardige mentaliteit. We konden zo onze weg weer vervolgen en reden tot diep in de nacht 
door tot Andahuaylas. De volgende dag weer het zelfde beeld van de puna (4000 meter) omlaag 
naar de Rio Pachachaca en daarna via Abancay omhoog tot de puna boven Curahuasi. Het was 
inmiddels al weer nacht geworden toen wij omlaag daalden.  Van de puna naar het dal van de 
Apurimac. Om half elf 's-avonds passeerden wij de brug over de Apurimac. Zeer indrukwekkend. 
De nieuwe brug is dicht bij de plaats waar de Incas een brug over de Apurimac heb geslagen. De 
brug is al lang geleden ingestort, alleen de ophangpunten zijn nog te zien. Zowel de oude als de 
nieuwe zijn hangbruggen. Daarna weer steil omhoog naar pampa de Anta 3500 meter. Daar de 
nacht in open veld doorgebracht. De volgende ochtend dwz Zaterdagochtend 1 April in Cuzco 
gearriveerd.  
Geologische exploratie ten Oosten van Nevado Salcantay 
Van Maandag avond tot Zaterdagochtend heeft de tocht geduurd. We kwamen smerig en wel 
(baarden en bruin verbrande bestofte gezichten) kwamen we in het keurige hotel de Turistas in 
Cuzco aan. Gelukkig waren er nog kamers .Maar nu een plaats te vinden waar we onze spullen 
konden laten. Opeens kwam bij me op dat in 1952 we kennis hadden gemaakt met een 
Argentijnse mevrouw Señora Mayala Flury die de Amerikaanse- Franse Expeditie in 1952 naar de 
Salcantay had begeleid en dus zeer alpine minded. Ik kon gelukkig haar adres te weten komen en 
na mij heerlijk geschoren en gewassen te hebben ben ik naar haar huis getogen waar ik om 9 uur ' 
s-ochtends aanbelde. Zij was gelukkig thuis en ontving mij zeer hartelijk. Een vriend van haar was 
eveneens aanwezig  Señor Ing. Abel Pacheco. Zij konden mij helpen. Pacheco is een zeer 
invloedrijk man in Cuzco. Zijn vader bezit talrijke haciendas ten westen van Cuzco. Binnen een 
uur tijd kon hij mij aan een prachtige bergplaats helpen, in werkelijkheid een niet gebruikte 
garage, gelegen bij ons hotel. In een woord ideaal. Hij was zeer enthousiast om onze uitrusting te 
zien. 
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 Andes expeditie gebied  1956  

Hij vertelde ons dat zij hij contact had met de Amerikaanse expeditie olv Fred Ayres die van plan 
zijn om onze zelfde berg de Nevado Veronica te bestijgen. Zij komen echter in Juni als wij hopen 
de berg al bestegen te hebben. Dat is dus de tweede keer dat we een wedloop met de Amerikanen 
hebben. In 1952 was het een Amerikaanse expeditie olv William Siri die eveneens de Nevado 
Huantsán wilde bestijgen. Zij lieten doorschemeren, dat zij graag een tocht met ons mee wilden 
maken. Dat was ook precies wat wij graag wilden hebben, want behalve het heel aardige mensen 
zijn, beschikt Pacheco over een grote hacienda in het zuiden van ons gebied met vele muilezels, 
paarden en dragers. Het kan dus niet mooier. Ik wil nog op de komst van Egeler wachten om te 
beslissen welke eerste tocht  in ons gebied zullen maken. Egeler vertrekt Zaterdag morgen uit 
Amsterdam en zal volgens schema om kwart voor twee maandagmorgen aankomen. In Lima heb 
ik al een plaats in het vliegtuig besproken en van Lima naar Cuzco. Nu is maar de hoop dat het 
vliegtuig uit Nederland geen vertraging heeft. In het geval van Dijkhout was het zeker niet 
gegaan. Hij kwam 8 uur 's ochtends. Zij hadden motorpech gehad bij de Kaapverdische eilanden. 
Zondag 1 april hebben we in onze opslagplaats alle materialen gesorteerd, een enorm vermoeiend 
werk, waarbij de hoogte van Cuzco (3300 m) toch ons flink  parten speelde. Maandagmorgen 
stonden wij om half negen aan het vliegveld. Vol spanning. Om negen uur kwam met een 
prachtige landing de DC 6 binnen, en tot onze grote opluchting stapte bleek, maar toch heel 
opgewekt Egeler uit. Hij had een zeer goede reis gehad. Slechts 2 uur speling in Lima om over te 
stappen. Heerlijk om de berichten van Nederland te horen. En wat voor berichten 2 
subsidieaanvragen die wij in het begin van het jaar hebben ingediend waren toegewezen .Het 
Pieterlanger huizen Lambertuszoon Fonds en Het Vaderland, het Hendrik Muller Vaderlandse 
Fonds. Verder was het gehele manuscript van onze Cordillera Blanca expeditie 1952 de dag voor 
zijn vertrek geheel klaar gekomen. Maandag 2 April hebben we besloten om naar Sisaypampa te 
gaan voor een  tocht van 14 dagen. Deze pampa is aan de oostvoet  van de Nevado Salcantay 
gelegen. De hoogte van ons basiskamp zal ongeveer 4200 meter bedragen. Pacheco en Señora 
Flury gaan mee. Zij hebben voorgesteld om eerst naar hun hacienda te gaan iets ten oosten van 
Limatambo, om vandaar met hun paarden, muilezels in een dag  naar Sisaypampa te gaan. Dat 
klinkt prachtig. Hij zal de bagage van Cuzco naar Limatambo met zijn camionetta vervoeren. 
Woensdagmorgen gaan we weg. Om 10 uur is alle bagage opgeladen en om elf rijden we  uit 
Cuzco weg. Het grote avontuur tegemoet. Onderweg houden we nog  tweemaal stil bij de 
hacienda's van zijn vader. Geweldige landerijen .Daarna naar beneden in het dal van de Rio 
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Colorado . Om 2 uur komen we bij de hacienda aan en wat voor een hacienda zeer luxueus 
ingericht met bar, zwembad incluis. Wat een heerlijke plaats om de tocht te beginnen. Het 
klimaat is al geheel anders als dat van Cuzco. De hoogte is 2800 meter. Señora Flury was reeds 
vooruit gegaan en had een zalig eten voor ons klaar gemaakt. De volgende dag bleek dat we allen 
te veel gegeten hadden, want de drie deelnemers hadden te lijden van een behoorlijke diarree. 
Egeler was er het ergste aan toe. Behalve diarree,maagkrampen  etc. Bracht deze de gehele 
donderdag in liggende houding door, toegestopt met heerlijke drankjes van  Señora Flury. Zijn 
buik werd zelfs ingewreven met alcohol uit een fles waarin een levende slang  was gestopt. Dat 
schijnt te helpen. Dijkhout heeft de gehele dag zoek gebracht met het regelen van zijn 
instrumenten, deze waren geheel ontstemd. Het is maar goed dat we deze dag hadden om de 
expeditie voor te bereiden. Alles was ontregeld, zowel de instrumenten als het verloop van de 
lichamen van de deelnemers .  

 
Basiskamp Sisaypampa, vlnr Dijkhout, de Booij, Egeler 

Morgen is het plan om vroeg op stap te gaan, ongeveer om drie uur is het plan om te vertrekken. 
In alle vroegte vertrok de expeditie per camionette van Abel Pacheco beladen met proviand en 
uitrusting voor 14 dagen. Afgedaald tot de haciendo Sondorf waar 9 lastdieren en 6 rijdieren klaar 
stonden voor het vertrek. Het was een hele karavaan die daar om 7 uur in de ochtend gereed met 
bestemming Sisaypampa aan de Zuid oost voet van de hoogste berg van de Cordillera 
Vilcabamba, de Nevado Salcantay 6271 meter. Werd een zeer zware tocht, de afstand die moest 
worden afgelegd maar even 35 km en een pas van 4400 meter moest worden overschreden. 
Gelukkig konden we afgewisseld op paarden zitten, dat was zeer welkom want de hoogte speelde 
ons parten. We reden door het dal van de Rio Colpa een zeer sterk ingesneden dal. Het gehele 
aspect van het gebergte was al heel anders dan we gewend waren in de Cordillera Blanca. In de 
Cordillera Blanca immers hadden we het voordeel, dat we geweldige kloofdalen in konden 
rekken, die dwars de keten richting stonden, zodat we in een korte spanne tijds in de centrale 
delen van het gebergte konden doordringen. Hier is het wel heel anders, langs grillig gevormde 
dalen, over steile passen, etc.  moesten we over de pas Cruzcasa. Deze pas zal me heugen, ik was 
net aan de beurt om mijn paard (Cinzano) af te staan aan Dijkhout en moest ik een stijging 
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ondernemen van enkele honderden meters. Nu merkte ik pas goed dat mijn bloed nog niet het 
juiste getal rode bloedlichaampjes bevatte (Als men nl. goed geacclimatiseerd is, dan heeft men 
ongeveer 1 1/2 x zoveel rode bloedlichaampjes als normaal). Na twintig passen moest ik stil 
houden om weer op adem te komen om drie uur s middags werd de pas bereikt. Egeler die te 
paard een half uur voor mij de pas bereikte had het geluk om de machtige ijsreus van de Salcantay 
te aanschouwen. Toen Dijkhout en ik de pas bereikten was de berg helaas door dichte wolken 
aan onze ogen onttrokken. Er volgde een steile afdaling. Bij deze afdaling kwamen wij een vrouw 
tegen die met blote voeten in een verschrikkelijk hoog tempo de pas beklom.  

 
Indianenvrouw met blote voeten te paard 

Waar moest zij nou nog zo laat heen? Steeds weer staan we verbaasd over de enorme 
uithoudingsvermogen van de autochtone bevolking. We daalden af tot het dal van de Rio 
Pampacahuana. Dit dal vervolgde we stroom opwaarts tot we eindelijk om 5 uur s 'middags de  
lang begeerde plaats Sisaypampa bereikte. We waren allen zonder uitzondering geradbraakt. Nu 
nog snel voor het donker begon te worden onze tenten plaatsen. De grote basiskamp tent stond 
in een ogenblik. Het was een groot moment voor ons. In deze tent hadden we in de Cordillera 
Blanca zoveel meegemaakt en dat deze tent (te leen van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek) in een nieuw expeditie gebied werd opgezet is voor ons wel het 
teken, dat de tweede Andes expeditie een feit was geworden. Veel tijd voor filosoferen hadden we 
niet want nu moesten de kleinere tenten worden opgesteld 3 stuks in totaal. Daarna eten koken. 
Ikzelf kon geen hap door mijn keel krijgen en zocht gauw de warme slaapzak op, een duidelijk 
teken van soroche (bergziekte). Met een paar slaappillen (slapeloosheid is ook al een nare 
eigenschap van de grote hoogte). Gelukkig konden we de slaap vinden .Het was ongeveer half 
zeven de volgende ochtend toen we wakker werden en vol verwachting uit onze tent keken. Wat 
we toen zagen is helaas niet in woorden uit te drukken. Een met de morgenzon overgoten 
Zuidoostwand van de Nevado Salcantay. een grillige ijswand van een 2000 meter hoogte. Wat een 
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heerlijke plaats om tien dagen te mogen verblijven. (Sisaypampa is op 4000 meter gelegen). 
Ondanks onze voornemens om deze dag te gebruiken om weer op ons verhaal te komen, konden 
we de verleiding niet weer staan om langs de linker dalwand omhoog te klimmem tot aan de basis 
van de Zuidoostwand. Het was nog een behoorlijke stijging ( ongeveer 500 meter). Maar onze 
moeite werd beloond 

 
Het basiskamp aan de voet van de Nevado Salcantay  

. Om 1 uur 's-middags stonden we onder de indrukwekkende wand. Ons geologisch oog 
ontdekte een interessant contact tussen de graniet (het gesteente waaruit de Salcantay grotendeels 
bestaat) en hoornrotsen (contact metamorfe veranderde sedimenten). Behalve de geologie van 
deze wand van de Salcantay was er ook nog iets anders dat ons in hoge mate interesseerde. In 
1953 zijn langs deze Zuidoost wand twee alpinisten naar beneden gestort, hun lichamen zijn tot 
op heden nog niet gevonden. Zij waren met nog twee andere alpinisten de noord oost graad van 
de Salcantay aan het bestijgen, toen plotseling de sneeuw onder hun voeten wegzonk en in de 
steile zuidoostflank omlaag storten. Het waren de oostenrijker Kasparek ( een zeer goede alpinist, 
een van de de eerst bestijgers van de gevreesde Eigernordwand in de Zwitserse Alpen) en de 
Zwitser Matzenauer). De twee andere bergdimmers keken machteloos toe hoe beide vrienden in 
de afgrond stortten. Zij waren het slachtoffer geworden van de gevreesde "Wachte" een luifel van 
sneeuw en ijs aan de lijzijde van een graat ontstaan door een constant gerichte wind. In Holland 
heb ik een brief geschreven aan een van de deelnemers deze  expeditie met de vraag om gegevens 
betreffende de eventuele plaats van de slachtoffers. Ik kreeg hierop een brief vergezeld met een 
foto waar op duidelijk:aangegeven de zone waar de slachtoffers mogelijkerwijze te vinden zouden 
zijn. De onderste sneeuwhelling van de wand werd door ons ook afgezocht doch zonder enig 
resultaat .Het leek ons inziens evengoed mogelijk; dat de lijken al halverwege de wand in een 


